
 Je was met je gedachten 
 al in een andere wereld
 je leefde van de herinnering 
 en van je vergeten dromen
 nu ben je veilig aanbeland
 daar ergens aan de overkant
 daar waar wij samenkomen

Emiel Vermant
grote liefde van Monique Van Reeth

Geboren te Hemiksem op 5 juni 1940 en omringd door zijn geliefden 
van ons heengegaan te Schelle in WZC Familiehof op 15 maart 2023. 

- Lid van de Oud Scouts van Hemiksem -

                        Delen mee het verdriet: De families Vermant, Leemans, Van Reeth en Tubeeckx.

                                                                          

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in 
aula Chrysant op donderdag 23 maart 2023 om 10.30 uur in het crematorium van Antwerpen 

gelegen op de Jules Moretuslei 2 te Wilrijk. 

Samenkomst in de wachtkamer van aula Chrysant vanaf 10.15 uur.

Later op de dag volgt de asverspreiding op de gemeentelijke begraafplaats van Hemiksem. 

Een laatste groet aan Emiel kan gebracht worden op dinsdag 21 maart 2023 van 18.30 tot 20.00 uur
in het rouwcentrum van Uitvaartverzorging Verbist C. gelegen op de Provincialesteenweg 18 te 2620 Hemiksem.

Een bijzonder woord van dank aan zijn vroegere huisarts Dr. Van Boeckhout evenals Dr. D’hanis en 
Dr. Borremans alsook aan het volledige team van de nierdialyse van het AZ Rivierenland te Rumst 

en het zorgzame team van familiehof voor hun liefdevolle en toegewijde zorgen.

U kan digitaal condoleren en bloemen bestellen via www.verbistc.be

_______________________________________________________________________
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Emiel was...                                          ...de grote liefde van Monique Van Reeth
    
                              

  ...de liefdevolle vader van Daisy & Dirk en van Luc & Nancy

                                             ...de allerliefste vake van Tobie en van Tim & Andrea

                                                                                 
 ...de schoonbroer van François


