Wanneer je iemand missen moet. Niet voor even maar voor goed.
Dan valt dat heel erg zwaar. Ja, dat is gewoon heel naar.

Nooit meer samen kunnen praten. Een leegte die is achtergelaten.
Verdriet en een groot gemis. Als iemand er niet meer is.

Wat blijft, zijn de herinneringen. Dat worden de hele waardevolle dingen.
Om te bewaren, veilig en apart. Op een heel speciaal plekje in je hart.

yeannine Van .S)eyma’ztie’z

Echtgenote van Otto Modein

Jeaninne werd geboren te Hemiksem op 28 april 1951
en is van ons heengegaan fe Rumst op 24 februari 2021.

Dit melden u met diepe droefheid:

Otto Modein haar echtgenoot
Tanja Modein haar dochter
Patricia en Daniel Van Seymortier - Apers haar zus en schoonbroer

kinderen en kleindochter

Haar schoonzus en neven.

De crematie heeft vooraf plaats gehad in het crematorium van Antwerpen.

De vitvaartplechtigheid van Jeaninne zal omwille van de corona-maafregelen
plaatsvinden in infieme familiekring op de gemeentelike begraafplaats van Hemiksem.

Aansluitend volgt de bijzetting aldaar.

U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be
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