
Hier zit ik, stil alleen.
Gedachten vliegen naar jou heen.

Hoe is het daarboven, vind je ‘t er fijn? 
Jammer dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Voorgoed ging je weg, voor altijd.
Verloren je eenzame strijd.

We konden je niet helpen al wilde we graag.
Nu zitten we steeds met dezelfde vraag:

“Ben je gelukkig, daarboven”, 
ik wil het zo graag geloven.

Liefdevol aandenken aan 

Frans Cloostermans

†
Echtgenoot van Lutgard Coveliers

° 10 juni 1944 
  † 30 januari 2022.



Voor al uw woorden,Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,

hartelijk dank.
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