Je was ZO een sterke vrouw.
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan goed gedaan...

mevrouw

T y\/onne De ﬂe’zdt

weduwe van de heer
Albert De Ridder

Geboren te Hoboken op 8 oktober 1921
en thuis fe Hemiksem, in haar vertfrouwde omgeving,
moedig van ons heengegaan op 20 november 2019.

De kerkelijke uvitvaartplechtigheid,
waartoe u vriendelijk wordt uvitgenodigd,
zal plaatshebben op
vrijdag 29 november 2019 om 11 vur
in de St.-Niklaaskerk, Gemeenteplaats fe Hemiksem.

Samenkomst in de kerk
met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.

Aansluitend dragen we Yvonne naar haar laatste rustplaats
op de gemeentelike begraafplaats van Hemiksem,
Kerkstraat 25-41.

Dit melden u bedroefd:

Roger en Rita De Keyser - De Ridder
Tim
Sindy
Flynn, Ada

Rudy (1) De Ridder

Peter en Marijke

Tim, Fleur haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Jos (1) en Paula De Herdt - Van Hoof haar schoonzus

Haar neven, nichten, achterneven en achternichten.

De families De Herdt, De Ridder, Mondelaers,
Dilles en Coesemans.

Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts, Dr. L. Lemmens
en aan het verplegend en verzorgend personeel die haar steeds
met veel warmte en liefde hebben omringd en verzorgd.

U kan digitaal condoleren
via www.verbistc.be
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