Eenzaam

Oud, je bent zo stil.
Je weet niet hoe laat het is.
Stil ben je al een tijd
en nu ben je het nog meer.
Je hoort de zwanen en wacht.
Voor jou zingen ze.
Blijf bij mij want ik ben alleen,
alleen zonder jou.

Maar nee, ga maar als je wil
en zoek je geluk.
Ik blijf en vertel over jou.

Gevonden in haar dagboek — een tekst die
haar raakt. J.M. Halle -Booihoven
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Garine Van Velthoven

09/09/1965 - 10/09/2025

Melden u met diepe droefhei:

Joeri De Wever -
Louise, Lucas en Helene o
haar partner en zijn kinderen

Whitney en Dennis Huybrechts - De Gier
Louie
Dempsey en Dries Huybrechts - Dieltjens
Ellie en Felix
haar kinderen en kleinkinderen

Robert (+) en Maria Theresia Van Velthoven
haar ouders

Tony en Dirk Van Velthoven - Saldien
Nancy en Serge Van Velthoven - Meirte
Sandra Van Velthoven
NOElla en Philippe Van Velthoven - Demaerschalk
haar broer en zussen

Mijol <



