Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.

Hans Andreus
Komt uit: Al ben ik een reiziger
Uitgeverij Holland 1959




Voor al uw woorden,

voor uw genegenheid,
hartelijk dank.
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Dankbaar en vol liefde denken we aan
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