
Afscheid nemen is 

verwijlen bij een brok leven

en stilstaan op de pieken van pijn en vreugd.

Afscheid nemen is 

met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen.

Afscheid nemen is

met dankbare handen weemoedig meedragen

al wat waard is om niet te vergeten.



Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid

hartelijk dank.
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