De kaars leek bijna eindeloos,
maar is nu stil gedoofd.
Een lang leven ben jij zorgzaam geweest,
gegeven en geloofd.

Een hand die zwaaide als we gingen,
en nog zoveel andere kleine,
mooie dingen zijn nu de herinneringen
die ons resten aan ons
mama, tante, zus,

die voor altijd in onze gedachten zal verder leven .
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Mama, zus, tante
In de volle zomer van het leven ben jij op trieste wijze
uit ons midden verdwenen.
Wij begrijpen het nog niet goed
en vinden nauwelijks woorden
om ons verdriet te uiten.
Voortaan Rijk jij over onze schouder
mee bij onze dagelijkse bezigheden,
geef ons een duwtje in de goede richting als we

soms wat doelloos staan te trappelen.



