maar
de dagen zijn veranderd
ze zijn
nooit meer gelijk
dan toen je er nog was,
toen was je nog daar
aan deze kant
en zo ineens
ging je over
was je weg
we gaven je uit handen
we streken nog eens
over je haar
en plofts
was je voorgoed
in een ander soort licht
dat tussen vandaag
en de eeuwigheid ligt
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Je bent nu weg,

mijn verstand zegt het mij

en toch
ik kan het moeilijk aanvaarden
je hebt samen met ons

een lange weg afgelegd

met ons,
je kinderen
die naar je aarden

het is goed geweest,
je leven vol van
graag te leven
je dagen vol goede wil
om het beste
van jezelf
fe geven
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Liefdevol aandenken

Herman
Ryngaert

° te Hemiksem op 12 november 1931
T te Hemiksem op 23 juli 2022

Echtgenoot, vader, opa en opa Herman.

De familie dankt u
voor uw medeleven.



