
Superoma, oma, moeke, Elvire.
Je was het kloppende hart van je grote familie.

Altijd bezorgd, zoals alleen oma’s dat kunnen.
Met duivelspootjes en een zielehuizeke dat regelmatig brandde.

Een lieve mater familias waar iedereen met een brede glimlach, 
open armen, en lekker eten ontvangen werd.



Voor al uw woorden,Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,

hartelijk dank.
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