
Ik neem afscheid van jullie die ik liefheb 
om samen te zijn met hen die ik heb liefgehad...

Eddy Van Loock
Eddy werd geboren te Kontich op 10 juni 1948 
en overleed na een moedig gedragen ziekte 

te Mortsel in het GZA Sint-Jozef op 27 november 2018.

Dit melden u met intens verdriet:

Omer en Tilly Van Loock - Cnops zijn broer en schoonzus

Rudi en Christine Mostien - Van Loock
Bert en Anne Van Kerckhoven - Van Loock zijn neven en nichten

Kenneth Breugelmans
Nick Van Loock zijn achterneven

Guy en Tina De Pré - Coucke zijn beste vrienden

De crematie vindt vooraf plaats
in het crematorium te Antwerpen.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Eddy op 
maandag 3 december 2018 om 11 uur in aula Aster 

van het crematorium te Antwerpen (Wilrijk), hoek Jules Moretuslei en Legerstraat.

Samenkomst in de wachtkamer van aula Aster vanaf 10.40 uur.

Samenkomst om 14.45 uur aan de hoofdingang van de gemeentelijke begraafplaats  
van Kontich waar de asverspreiding zal plaatsvinden,

Duffelsesteenweg 117.

Een bijzonder woord van dank aan zijn pneumoloog, Dr. E. Vanden Broecke 
en aan het verplegend en verzorgend personeel van GZA Sint-Jozef 
voor hun warme en liefdevolle zorgen.

U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be
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