
Mijn leven liep, zoals dat gaat
langs vreugde en verdriet

met fijne mensen om me heen.
Nee, spijt dat heb ik niet.

 
En nu voel ik heel duidelijk
mijn lichaam is doodmoe.

Dankbaar om wat is geweest
doe ik mijn ogen toe.

Dankbaar en vol liefde denken we aan

Pauline Dirckx
Weduwe van

Leonard Flerackers (x) 30 juni 2007

° 16 juni 1935   -   x 13 december 2021



Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,

hartelijk dank.
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