
Dankbaar om wie je was

de heer

Jan Bruininkx

 Loodgieter

echtgenoot van Frieda De Swert

° Breda, 8 augustus 1949   
 † Hemiksem, 10 oktober 2025

Dank u sjoeke, Jan, Jakke, Jacob, papa, pa, paps, papsie, vodderke, 
vokke,

voor jouw humor, jouw eeuwige optimisme, jouw harde labeur, 
jouw vechtlust.

We koesteren en missen je enorm.

Frie, Elske, Jo, Maarten, Evelyne, Steff erson, Louke, Jillemie, Yalineke, 
Jenny, Moke, Domi, Jerommeke, Kira, Julleke, Hannes, Matijs en Laurine.
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Uit de biografi e van papa, opgetekend door Annick De Wit:

“Johannes Matheus Adrianus Bruininkx, dat ben ik. Bruin, 
zoals de kleur, en dan I N K X. Mijn roepnaam is Jan. 
Ik werd geboren op 8 augustus 1949 in Breda.” 
Vlaams klinkende naam, op zijn Hollands geschreven. 
Nog onder de Moerdijk geboren. Dat zijn de reserve-Belgen, 
zeggen wij hier dan. Maar deze reserve-Belg zou zich hier 
ontpoppen tot een Grote Generaal. Een keiharde werker. 
Een Pater familias van de schoonste soort. 
“Wat ik altijd heb gewild is: dat iedereen maar gelukkig is”.


