


Marcel De Jonghe

Echtgenoot van 

Philomena De Deckers

Geboren te Bornem op 1 september 1949 
en omringd door zijn geliefde familie
 zachtjes ingeslapen thuis te Schelle

 op 5 juni 2021.

Lieve opa,
 

De wereld om ons heen is even helemaal leeg.
Maar vol verdriet,

begrijpen kunnen we het nog niet.
 

Samen in de zetel, kijken naar TV.
Trakteren met een snoepje,

dat maakte je tevree.
 

We hebben je nu gevangen 
in ons hartje met een slot.

Voor altijd een mooie herinnering,
die gaat nooit kapot.

 
Aube, Audric en Fenne. 


