Ik wil nog even...

Ik wil de dag van morgen
nog even laten wachten.

Ik wil nog even luisteren naar jouw stilte.
Ik wil nog even vasthouden wat is geweest,
denken aan vroeger,
weten dat jij niet weg bent,
dat jij niet ophoudt, dat jij hier blijft
en onmogelijk verdwijnen kan.
Dat jij nu vrede hebt, dat jij nu vrij bent,
zonder pijn en zonder zorgen.

Ik weet dat morgen niet zal zijn
zoals ik 't vroeger had bedacht,
dat ik je zo ontzettend veel zal missen.
Maar ik zeg dank voor alles
wat je voor ons was,
gek dat ik dat nu
gemakkelijker zeg dan ooit tevoren.

Ik mis je... en daarom
wil ik de dag van morgen
nog even laten wachten.

Dankbaar en vol liefde melden we U het heengaan van...

meviouw

Jr Elvira Waé[ait

gesterkt door Gods zalvende liefde
Weduwe van de heer Leo Bonner

Geboren te Schelle op 4 januari 1931 en van ons heengegaan
te Hemiksem in WZC Hoghe Cluyse op 12 januari 2022.

Een bijzonder woord van dank
aan het voltallige personeel van
het WZC Hoghe Cluyse

voor hun warme en liefdevolle zorgen.

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.
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