
Nog nooit was er zoveel verdriet,
dan wanneer jij de wereld verliet,
nog nooit voelde ik mij zo leeg,
dan wanneer jij vleugels kreeg.

Yentl Heylen
Geboren te Kapellen op 31 juli 1986, 

onverwachts en veel te vroeg van ons heengegaan  
 thuis te Lier op 18 maart 2023.

Dit melden u met intens verdriet:

Ria Van de Wouwer                                                                                                    haar mama

Walter Rakers                                                                                                          haar pluspapa

Maria en Toine (†) Van Dijck - Van de Wouwer                                                    haar bomma

Delen ook mee in dit verdriet:
Priscilla Heylen en gezin                                                                                              haar halfzus
De familie Van de Wouwer
                                                                                                

- Geen bloemen of kransen -

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

                                                                                                                                                                      
De afscheidsplechtigheid voor Yentl, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatshebben op zaterdag 8 april 2023 om 12 uur in aula Chrysant
van het crematorium te Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de wachtkamer van aula Chrysant vanaf 11.40 uur.

De asurne zal door haar mama thuis gekoesterd worden.

U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be

_______________________________________
Uitvaartverzorging Verbist C.

03 887 82 18  |  www.verbistc.be  | info@verbistc.be


