Als ik ooit doodga
begraaf me dan niet
verstik me niet onder een zware steen.
Laat me de kans om vrij te zijn en
te gaan over de grenzen van de dood
mee met de wind en met
de vogels die ik bewonderde tijdens
mijn leven.
Als ik ooit doodga
verstik me dan niet in tranen
maar schep een herinnering aan mij
niet op mijn graf
maar in je eigen levenssfeer,
daar waar je gelukkig bent.



Liefdevolle herinnering aan

De heer
Voor al uw woorden, Weduwnaar van mevrouw Joanna Philomena Cools
voor uw genegenheid en aanwezigheid,
hartelijk dank.
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t3juli 2023
N

Uitvaartverzorging Verbist C. - 03 887 82 18 - www.verbistc.be
buromac



